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; Vouw een

s een lamp!

| Elke heeft haar droomreis na
| Thailand “é{f‘?h_fg

Onlangs heb ik iemand met idealen ontmoet. Hij
woont in het noorden van Thailand en organi-
seert fietsreizen.

Etienne, ex-paracommando, is een perfectionist.
Alleen het beste is goed genoeg. Dat weet ik, hoe-
wel ik de man nauwelijks ken. En hij houdt van
de natuur. Hij heeft een brede kijk op de wereld
en z'n enthousiasme werkt aanstekelijk. Als ik
hem nauwelijks ken, hoe weet ik dit dan alle-
maal? Omdat... Etienne zijn ziel heeft blootgelegd
in z'n fietsreizen. Mijn man en ik hebben een
week lang door rijstvelden gefietst, langs irriga-
tiekanalen en boeddhistische tempels. We slie-
pen op paradijselijke plekken, aten zongerijpt
fruit en verfijnde wokgerechten. We hebben
het Thaise leven gulzig geconsumeerd met al
onze zintuigen, maar daarnaast hebben we
dus ook Etienne ‘ontdekt’. Want je voelt zijn le-
venswerk in grote en kleine dingen. Dat kan ook
niet anders, als je zo gepassioneerd bezig bent
met je job (of is het een hobby?). Dankzij hem
zijn mijn man en ik een fantastische ervaring
rijker. Thailand op deze manier proeven... Als je
ooit de kans krijgt, d6én!

cobrdinator reportage

P.S. Benieuwd wat de droomreis van mijn colle-
ga’s is? Je leest het overal in dit nummer, onder
hun fota.

Het net-uit-je-bed-kapsel is geen blijver (jam-
er). Strakke haarscheidingen worden dé
kapseltrend. = blz. 18

. Bolero's zijn weer in. Ik heb er net één weg-
{ gegooid... in de hoop dat er geen bolero-revi-
“ valkwam. Wel dus! =» blz. 24

wist niet dat maagverkleiningen zo vaak
i slecht aflopen. Het globale sterftecijfer
bedraagt 4%! = blz. 74




